
 
 
 

“We hebben Engelen!” zei ze...  
 

“We hebben Engelen!” zei ze. 
Het is alweer een tijd geleden dat ik in mijn auto zat en richting centrum reed. 
Het was donker en de ruiten zaten nog vol regendruppels. 
Pas op het allerlaatste moment zag ik de fietser, die ik voorrang had moeten verlenen. Ik 
had haar op een (belangrijke) haar na gemist. 
Zowel zij als ik waren erg geschrokken. Er flitste door me heen wat er had kunnen 
gebeuren.  
Ik draaide mijn raampje open om mijn excuses aan te bieden. 
Het eerste wat zij zei was: “We hebben Engelen” 
 
Een bijzondere ontmoeting, die schrikachtig begon en hartverwarmend eindigde. 
Ik prijs me gelukkig dat ik niemand verwond heb en dank in gedachten mijn 
beschermengel. 
 
De woorden “We hebben Engelen” dwalen sindsdien regelmatig door mijn hoofd. 
Want, vraag ik me af: Hoe zit het dan met al die onschuldige slachtoffers, met name 
vrouwen en kinderen in Israel, Gaza (vooral ook) in Soedan, in Oekraine en op zoveel 
plaatsen meer in de wereld.  
Waar zijn hun beschermengelen? 
 
In Wikipedia lees ik over de engelen het volgende: 
“In het christendom, de islam, het jodendom en zoroastrisme, treden engelen, als 
bedienden of beschermers van de mens, gewoonlijk op als boodschappers van God (of 
de goden), van wie ze duidelijk zijn onderscheiden, en beschikken over bovenmenselijke 
capaciteiten en eigenschappen. 
Het jodendom, christendom en de islam gaan ervan uit dat het aantal engelen 
astronomisch is; er wordt in de Bijbel gesproken over tienduizenden maal 
tienduizenden (Daniël 7:10), een uitdrukking die "ontelbaar veel" betekent.” 
 
“Een beschermengel, engelbewaarder of bewaarengel is een engel die het beschermen en 
begeleiden van een bepaalde persoon, van groepen of naties als taak heeft.” 
En ik vraag me nogmaals af waar zijn die beschermengelen voor al die mensen in nood 
als gevolg van oorlog? 
 
  



 
 
 

Voor mij is Kerstmis een feest van licht en vrede. 
Geen kerstman in huis, maar wel engelen. Veel engelen. En lichtjes. Veel lichtjes. 
Het maken van kerststukken, guirlandes en kransen is mijn geliefde bezigheid in deze tijd 
van het jaar. Creëren en mediteren tegelijkertijd. 
 

 
 
 

 
Met dankbaarheid kijk ik terug op het afgelopen jaar. Ook op de moeilijke momenten, 
zoals het plotseling overlijden van een dierbaar familielid. Dankbaar omdat, naast het 
verdriet, het ons gegeven was om van hem op een eerbiedige manier afscheid te nemen 
en stil te staan bij zijn leven.  
Hoe anders is dat in Gaza. 
 
Ik noemde hierboven Zoroastrisme.  
Wikipedia meldt: “Het Zoroastrisme is een van de oudste levende religieuze tradities ter 
wereld, en is van de 6e eeuw v. Chr. tot en met de 7e eeuw n. Chr. een belangrijke, door 
de staat gesteunde religie in Iran geweest 
Centraal staat het dualistische geloof dat de kosmos en de mens ingeklemd zitten tussen 
goed en kwaad. Door goede daden steunt de mens de goede schepper Ahura Mazdâ, 
zodat de wereld gezuiverd wordt.” 
 
De wereld zuiveren door goede daden. 
Een mooie gedachte om te verspreiden. 
Ervoor kiezen om een zo goed mogelijk mens te zijn. 
 
  



 
 
 

Ik kies de kant van vrede. 
Zo mooi onder woorden gebracht door Rabbi Irwin Keller, 17 oktober 2023 
 
“Today I am taking sides. 
I am taking the side of Peace. 
Peace, which I will not abandon  
even when its voice is drowned out 
By hurt and hatred, bitterness of loss 
cries of right and wrong. 
 
I am taking the sides of Peace 
whose name has barely been spoken 
in this winnerless war. 
I will hold Peace in my arms 
and share my body’s breath, 
lest Peace be added  
to the body count 
 
I will call for de-escalation 
even when I want nothing more 
than to get even. 
I will do it in the service of Peace. 
I will make a clearing 
in the overgrown thicket of cause and effect 
so Peace can breathe for a minute 
and reach to the sky. 
I will do what I must to save the life of Peace. 
I will breathe through tears. I will swallow pride. 
I will bite my tongue. I will offer love 
without testing for deservingness. 
So don’t ask me to wave the flag today 
unless it is the flag of Peace. 
Don’t ask me to sing an anthem 
unless it is a song of Peace. 
Don’t ask me to take sides 
Unless it is the side of Peace.” 
 
Ik kies de kant van vrede. 
 
Ik wens jou en ieder ander op deze wereld een vredig 2024. 
 
 
 

 
werkt als NLP-trainer en geeft als zodanig de NLP-
practitionersopleiding, de master-practitionersopleiding, de NLP-

trainerstraining en de NLP-teamfacilitatorsopleiding en kortdurende workshops 
Dit doet ze al meer dan 25 jaren met voortdurend enthousiasme waarbij bevlogenheid en 
ambachtelijkheid hand in hand gaan. 
 
Meer weten over de NLP-opleidingen, zie www.annekedurlinger.com 
Vraag de brochures aan of kom langs... 
De koffie of thee wordt vers gezet. 
Welkom. 
 

 
 


