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Laten we elkaar eens “mores”1 leren? 
 
Laat je kennen in je waarden en zoek naar passend en gepast gedrag. 
 

 
 
 
Laat ik nu toch altijd gedacht hebben in een beschaafd land te leven. 
 
Toen onze jongens naar de kleuterschool en de lagere school gingen, kwamen ze bij tijd 
en wijle thuis met woorden, waarvan wij wisten: “Die hebben ze niet van ons!” 
Het waren dan vooral scheldwoorden die opvielen. Niet dat wij helemaal geen 
scheldwoorden gebruikten. Zo braaf zijn we nu ook weer niet. 
Het arsenaal van lelijke woorden werd wel uitgebreid. Het arsenaal van nette en mooie 
woorden gelukkig ook. 
 
In de debatten van afgelopen maand kwamen veel woorden voorbij, die naar mijn idee 
niet zo in het centrum van de belangstelling zouden mogen staan. 
In een ‘beschaafd’ land als Nederland past ‘beschaafd taalgebruik’ 
Zeker ook van onze volksvertegenwoordigers. Zij hebben naar mijn idee de morele 
verplichting tot voorbeeldgedrag. 
Erger werd het toen filmpjes van sommige volksvertegenwoordigers (Faber en Klever) 
voorbij kwamen. Hun uitspraken in die filmpjes geven mij weinig vertrouwen naar hun 
kwaliteiten om voorbeeldgedrag te vertonen. 
 
Er waren ook twee volksvertegenwoordigers die ik ogenblikkelijk kon respecteren en 
waarderen om hun uitspraken en het leven van hun waarden, namelijk Kamerleden Esmah 
Lahlah en Mirjam Bikker. En waar zit hem dat nu in? 
 
 
“Ik gun iedere vrouw dat ze die hoofddoek afdoet en de vrijheid ervaart.”  
Naar aanleiding van onder andere deze uitspraak van Fleur Agema, minister van VWS,  
zegt Esmah Lahlah: 
 “Ik draag deze hoofddoek. Dit is mijn persoonlijke bewuste vrije keuze. 
Het is een uitdrukking van mijn identiteit, van mijn geloof, van mijn kracht en van mijn 
zelfbeschikking. Ik laat niemand een andere invulling geven aan waarom ik deze hoofddoek 
draag dan mijzelf. Het is mijn vrijheid, mijn lijf, mijn keuze.” 
Zij kwam op voor zichzelf, voor haar eigen waarden die zij duidelijk op dat moment met 
volle overtuiging leefde. En waar zij ook voor opkwam was het recht om hier zelf invulling 
aan te geven. 
Fleur Agema hanteert weliswaar dezelfde waarde namelijk die van vrijheid, maar schrijft 
vervolgens het gedrag voor. Hiermee vult ze in en oordeelt ze over een ander, ze 
vooronderstelt dat iemand met een hoofddoek geen vrijheid ervaart. Het is dan ook een 
interessante contradictio in terminis. Hoe kun je vrijheid progageren en tegelijkertijd 
gedrag voorschrijven of opleggen? 
 
Mirjam Bikker zegt in haar speech met betrekking tot de regeringsverklaring van het 
nieuwe kabinet (2024): 
.....“Wat heeft Nederland nodig? 
Volgens mij een overheid die betrouwbaar is, die recht doet aan mensen, mensen ziet 
staat en die vrede zoekt in al haar handelen en spreken. En daar is heel veel werk aan 
de winkel.”...... 

 
1 Mores komt van het Latijn en betekent waarde/norm. 
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......“Ik ben er trots op dat we elke dag wakker worden in een Democratische rechtstaat 
waar je vrij bent, waar je mag geloven wat je wilt, waar je in vrede van mening mag 
verschillen en toch samen problemen op kunt lossen.”..... 
.....“En elke dag komen hier schoolkinderen om te zien wat die democratische rechtstaat is, 
hoe wij hier samenleven. Zullen wij dan het goede voorbeeld geven?”..... 
 
Net als Esmah Lahlah laat Mirjam Bikker zien welke waarden voor haar belangrijk zijn, zij 
beleeft ze en leeft ze in haar gedrag, in haar taalgebruik. 
En zij geven hiermee het goede voorbeeld, dat Nederland en al haar inwoners ook naar 
mijn idee zo hard nodig heeft. 
 
Ik onderschrijf dit pleidooi om waarden-vol te communiceren van harte: 
“Zullen wij dan het goede voorbeeld geven?” 
Benoem je waarde, beleef je waarden en gedraag je ernaar: passend en gepast naar 
anderen. 
 
 
 

Het bewust worden van jouw waarden en die van de 
ander is de basis van waaruit gestreefd kan worden 
naar een win-win-situatie. 
Dit is een van de belangrijkste peilers in met name de  
NLP-opleidingen. 
 
https://www.annekedurlinger.com/nlp-trainingen/nlp-
practitioner-opleiding/ 
Meer weten? Ik nodig je graag uit voor een waarde-
vol gesprek. 
 
 

 
Mijn hobby en mijn roeping komt samen in mijn werk 
als NLP trainer. 
De diverse opleidingen op het gebied van NLP geef 

ik met mijn hoofd in de wolken (vervuld van idealen), mijn hand op mijn hart (houdend 
van al wat leeft) en mijn voeten op de grond (gedegen en zuiver werkend). 
Dit alles met als doel mensen te faciliteren in een nog mooier mens te zijn in het leven 
van hun waarden en realiseren van hun potentieel. 
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